
Marleen is al 23 jaar onthaalouder 
en heeft nog geen dag spijt gehad.
“Ik wou altijd al onthaalmoeder worden. Toen ik acht jaar 
oud was, paste ik al op de kinderen van mijn buren en 
later ook regelmatig op mijn neefjes en nichtjes. Toch 
begon ik te werken als administratieve medewerker 
in een advocatenkantoor, ook al wist ik dat ik dat 
niet heel mijn leven wou doen. Toen mijn man en 
ik enkele jaren later ons huis bouwden, kreeg ik 
eindelijk de kans om mijn droom in vervulling te 
laten gaan. Ik werd onthaalmoeder.”

“Ondertussen ben ik al 23 jaar onthaalmoeder 
en ving ik al zo’n 90 kinderen bij mij thuis op. 
In al die jaren had ik maar twee of drie kindjes 
met dezelfde naam. Dat komt niet veel voor, hè 
(lacht). Vroeger had ik soms acht kinderen in huis, 
maar vandaag probeer ik het bij vier kinderen 
te houden. Daar heb ik mijn handen ook al vol 
mee. Ze houden elkaar wel bezig, maar je moet 
ze natuurlijk nog altijd goed in het oog houden.”

“Ik doe mijn job enorm graag. Ik kan me zelfs niet 
herinneren dat ik ooit wakker werd en dacht: vandaag 
heb ik er geen zin in. Het mooiste aan mijn job vind ik 

het contact met de 
ouders. Want uitein-
delijk vertrouwen zij jou 
hun meest kostbare bezit 
toe. De dankbaarheid die 
ze daarvoor uiten, geeft mij 
veel voldoening. Zeker nu 
onze job soms in een negatief 
daglicht gezet wordt.” 

“Nog vier jaar en dan zit het erop voor 
mij. Ik ga de kindjes in huis zeker missen, 
maar tegelijkertijd ga ik genieten van 
de welverdiende rust. Tegen dan zijn er 

genoeg gepasseerd, hè (lacht). Ik vind het alleen jammer dat ik merk dat 
er altijd maar minder onthaalouders bijkomen. ‘t Is niet de gemakkelijkste 
job, maar ik zou het zó opnieuw doen.” 

ONTHAALOUDERS 
OVER HUN 
DROOMJOB
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De dankbaarheid 
van de ouders: 
dat vind ik het 
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Nadia ruilde haar job als programmeur 
in voor onthaalmoeder.

“Toen ik 38 jaar oud was, werd ik onthaalmoeder. Een 
serieuze carrièreswitch. Want eerst was ik program-

meur in de IT-sector. Ik programmeerde graag, maar 
kreeg artrose in mijn nek waardoor ik geen bureau-
werk kon blijven doen. Ik moest dus op zoek naar 
iets anders. Dat was op zich niet zo moeilijk, want 
een job als onthaalmoeder sprak mij altijd al aan. 
Elke keer als ik mijn kinderen bij de onthaalmoe-
der afzette, dacht ik: 
amai, dat lijkt mij nu 
eens een toffe job. 
En dat is het ook, 
want intussen doe 
ik het al 15 jaar.” 

“Voor mijn familie 
en vrienden was het 
geen verrassing dat 
ik onthaalmoeder 
wilde worden, want 
ze weten hoe graag 

ik met kinderen omga. 
Voor mijn IT-collega’s was het wel een grote verras-

sing. Ze lieten mijn functie zelfs een jaar openstaan 
voor als ik toch zou willen terugkomen (lacht).”

“Als mama van drie kinderen had ik natuurlijk wel al een 
beetje ervaring. Maar elk kind is anders en niet alles werkt 

voor iedereen. Daarom organiseert onze dienst Pardoes 
regelmatig verschillende vormingen. En zelf probeer ik me ook 

bij te scholen door veel te lezen.”

“Ik ben graag onthaalmoeder. Kleine kinderen een goede start geven 
is zó belangrijk. Niet altijd gemakkelijk, maar wel heel boeiend. Het is zo 

fijn om al die verschillende karakters en talenten te ontdekken. Als kind 
droomde ik vroeger van een rijke prins op het witte paard, zodat ik thuis 
kon blijven, en zes kinderen. Mijn prins heb ik gevonden, mijn drie kinderen 
zijn ondertussen volwassen en bijna elke dag vang ik vier tot zes kinderen 
op. Gewoon bij mij thuis. Mijn droom is dus echt uitgekomen (lacht).”

Zelf onthaalouder worden? www.mechelen.be/onthaalouder-worden
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Het is 
niet altijd 
gemakkelijk, 
maar wel 
altijd boeiend

15

 Maneblussers 


