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HET VERHAAL VAN JULIETTE
Dagelijks zagen we haar passeren met haar boodschappentas, een mager vrouwtje in een wollen winterjas met grote ruiten. Onze buurvrouw, ik noem haar Juliette, was ver in de tachtig, een kranige kinderloze weduwe.  Ze was erg op zichzelf, maar voor een korte babbel was ze altijd te vinden. Af en toe riep ze onze hulp in voor een karweitje. Ze leefde haar leven stil en discreet, op haar manier betrokken bij de buurt.

Omwille van haar situatie en leeftijd probeerden we Juliette meermaals heel voorzichtig te overtuigen om ons de contactgegevens van een vertrouwenspersoon (haar huisdokter bijvoorbeeld) te bezorgen, of misschien een reservesleutel voor ingeval… . Ze ging er nooit op in.

Op een voorjaarsdag vonden we haar. Ze lag op de keukenvloer in haar veel te grote en onpraktische huis, meer dood dan levend. Een buur had opgemerkt dat haar rolluik al twee dagen omlaag was en alarmeerde ons. Via de gedeelde tuinmuur bereikte mijn man de achterzijde van haar huis en deed de akelige ontdekking.
  
Het drama had zich onder onze neus afgespeeld en wij hadden niets gemerkt. We voelden ons schuldig: de gevolgen van haar val waren misschien minder zwaar geweest indien we haar eerder hadden ontdekt.

De dagen na het drama deden we navraag bij de dichte buren. Was er iemand die meer wist van haar? Het enige wat we ontdekten was dat Juliette haar privéleven al die jaren angstvallig had afgeschermd. Naaste familie had ze niet. Wel een vriendin uit het Antwerpse, zo bleek enkele weken later. Met de hulp van de politie had ze Juliette in het ziekenhuis gevonden. De dame bleek een geschenk uit de hemel: ze genoot het volle vertrouwen van onze buurvrouw en regelde alles wat er te regelen viel met een bewonderenswaardige flair.
Juliette herstelde langzaam maar zeker. Ze is nooit meer teruggekeerd naar huis, het trauma was te groot. Ze verhuisde naar een woonzorgcentrum in de buurt van haar vriendin en heeft daar nog enkele goede jaren gehad.

Het verhaal van Juliette is niet uniek. Politiediensten, spoedartsen en begrafenisondernemers kunnen er boeken over schrijven. Ouderen moeten soms een hoge prijs betalen voor hun autonomie.

Het is een realiteit dat de grote meerderheid van thuiswonende senioren aangeeft dat hun huis onvoldoende aangepast is aan hun situatie. Dat blijkt nog maar eens uit de zopas bekendgemaakte resultaten van het ouderenbehoefteonderzoek in Mechelen. Dat betekent echter niet dat er grote bereidheid is om te verhuizen of te verbouwen want daar hangt een financieel en emotioneel prijskaartje aan vast. Daarom, ze zijn goud waard, de zorgzame en attente buren.

Naast ons woont nu een jong gezin. Ze hebben het grote huis omgetoverd tot een pareltje. Op warme dagen worden we ‘s morgens gewekt door het gekraai van de kindjes die de nieuwe dag enthousiast verwelkomen.                                                                                                                                                            
Juliette staat erbij met een grote glimlach. Of is dat in mijn fantasie?
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